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Vouwverhaal 
Hoi allemaal, leuk dat jullie er weer zijn.  

Ik heb een opdracht voor je die ik in de klas 

ook wel eens doe; we gaan een vouwverhaal 

maken. Als de kinderen hun verhaal voorlezen, 

moet ik altijd erg lachen. Ik heb er al 

helemaal zin in, jij ook?Je kunt deze opdracht 

doen met 2 of meer kinderen.  

 

Spelregels: 

1. Verzin samen een leuk thema voor het verhaal, bijvoorbeeld 

dieren of vakantie. 

2. Geef iedereen een blad, het makkelijkste is een A4 met 

lijntjes, maar dit hoeft niet. 

3. Iedereen verzint de eerst zin van een verhaal. 

4. Schrijf deze zin op en zorg dat het laatste woord op een 

nieuwe regel staat. Iedereen op zijn eigen blad. 

5. Vouw dan het bovenste stuk naar achter, zodat iemand 

anders alleen het laatste woord kan zien. 

6. Geef het blad door aan de volgende, draai bijvoorbeeld met 

de klok mee. 

Lep op! Je mag alleen het laatste woord zien en niet 

terugkijken naar de hele zin. 

7. Verzin nu een nieuwe zin, die past bij het woord dat je nog 

ziet. 

8. Schrijf nu ook weer het laatste woord op een nieuwe regel. 

9. Vouw het blad aan de bovenkant weer om, zodat de volgende 

alleen het laatste woord ziet. 

10. Geef het blad weer door.  

11. Herhaal dit totdat het verhaal klaar is of de tijd om is. 

12. Lees de verhalen aan elkaar voor  


